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Thema:  Vertrouwen 

Het schilderij van vandaag, Goede Vrijdag, heeft als thema;  Vertrouwen. 

Vertrouwen is het geloof dat iemand of iets betrouwbaar, eerlijk en competent 
is. Het kan worden gezien als een gevoel van zekerheid en veiligheid.                    
Maar ook zeker door eerlijkheid en betrouwbaarheid zoals het nakomen van     
beloften.   

Vertrouwen kun je hebben in het leven. Vertrouwen kun je hebben in een relatie 
en in jezelf, maar ook in iets of dingen.  

Het begrip vertrouwen heeft mij altijd een bijzonder gevoel gegeven in die zin, 
dat het voor mij ook een gevoel van veiligheid gaf.  

In mijn schilderij ziet u drie tandwielen die een prominente plaats innemen.        
Als de tanden van het tandwiel  op elkaar zijn afgestemd gaan die draaien en 
werken. Maar ontbreekt er één of zijn die beschadigd  dan loopt de zaak in het 

honderd. Kortom de wielen gaan werken omdat ze elkaar (kunnen) vertrouwen. 

Ik heb dus tandwielen gekozen als symbool voor vertrouwen. 

De kleuren van de tandwielen zijn niet willekeurig gekozen. Het rode tandwiel 

symboliseert “de Liefde” Het blauwe de “reinheid” of helderheid en tenslotte het 

gele wiel symboliseert Pasen. 

Op de achtergrond ziet u twee tafrelen. Boven mijn impressie van de Hof (tuin) 
van Getsemane en onder mijn impressie van Golgota. (schedelplaats)                                               
Je kijkt als het ware door het vertrouwen naar Getsemane en Golgota.  

Daar kwam ik op omdat beide plaatsen een rol spelen in de aanloop naar het 
lijden van Jezus. Jezus heeft zo zegt de Bijbel op beide plaatsen  gebeden tot zijn 
vader tot God.  



Getsemane is de plaats waar Jezus met enkele discipelen tot zijn vader bad en 
waarbij de andere discipelen in slaap vielen.                                                                                                 
Golgota de plaats waar Jezus gekruisigd werd en tot zijn Vader bad:                                        
Eli, Eli,lama sabachtani? Dat betekent Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij 
alleen gelaten? 

In beide situaties staat het vertrouwen van Jezus onder spanning. Aan zijn disci-
pelen heeft hij niet veel als het erop aan komt, en ook lijkt Jezus even te twijfe-

len aan de nabijheid van God. 

Als je erover nadenkt moet dat toch voor Jezus “verschrikkelijk” zijn geweest. 
Bidden tot je Vader, wetende wat er staat te gebeuren en toch het                 
VERTRTOUWEN hebben dat het goed komt. 

In mensentaal zouden we nu zeggen; Ik heb er grenzeloos vertrouwen in.                                

En toch zijn wij geneigd om het zeker te willen weten.                                          

We zeggen dan; eerst zien en dan geloven. Daarom is het naar mijn idee zo 

mooi dat Jezus wetende wat er zou gebeuren, zo af en toe zijn twijfels had, 

maar het vertrouwen in de goede afloop nooit liet varen.      

Dat vertrouwen van Jezus in zijn Vader heb ik aangegeven door een witte ko-

lom.   Een kolom die opstijgt van de aarde naar de hemel.     

Hoe geweldig zou het zijn als wij mensen dat vertrouwen ook zouden kunnen 

opbrengen.                                                                                   

 


